
Goedendag beste buurtbewoner,

Wij, van de stichting Mandela op de fiets, hebben een fantastische nieuwe bestemming 
voor uw oude fiets of onderdeel daarvan. Namelijk straatarme mensen, scholen en 
andere hulpbehoevende projecten in Lima, Peru. Een mooie historische stad met het 
hoogste percentage fijnstof in Zuid-Amerika en verstikkend autoverkeer, maar wel met 
de juiste fiets-infrastructuur.

De eerste door de gemeente Amsterdam gedoneerde ‘weesfietsen’ hebben in Lima al 
een nieuw baasje gevonden, zie www.happycyclista.com en like de facebook pagina. 
Er wachten nog vele mensen op uw oude fiets! Bijvoorbeeld kinderen die nu uren naar 
school lopen en zo moe zijn dat ze in de klas zitten te slapen.

Uw oer-oude-Hollandse kwaliteitsfiets krijgt zijn tweede leven en wordt zo 100% 
gerecycled! Doneer uw fiets nu aan onze stichting en bel 06 47 46 46 44, dan halen wij 
hem kosteloos op. Houd onze leefruimte schoon en schenk uw Vermoedelijk Langdurig 
Ongebruikte ofwel VELO-fiets. Bel of markeer uw fiets met deze flyer, dan komen wij 
twee dagen na ontvangst van deze flyer langs om uw gelabelde fiets mee te nemen voor 
dit goede doel.

De eerste donatie van een containerlading gebruikte fietsen is gedaan door het 
fietspunt van de gemeente Amsterdam en mede hierdoor heeft het idee een 
kickstart gekregen.

De reactie van de Bestuursdienst Amsterdam:
“Peru en Nederland hebben goede contacten. Ook vanuit het Rijk worden projecten 
ondersteund. De schenking van Fietsdepot Amsterdam aan het project “Mandela op de 
fiets” draagt bij aan een internationale gerenommeerd project.  Wij zien geen bezwaar tegen 
deze schenking, zowel politiek als de organisatie waar deze schenking naar toe gaat.”

Thanx, Mandela op de fiets

Doneer uw ongebruikte fiets aan 
het goede doel, 100% recycling 
en houd uw leefruimte schoon !


